
ACTUEEL

ZOMERFLIRT OF  ZOMERFLIRT OF  
   EEN BLIJVERTJE?   EEN BLIJVERTJE?

Smo!verliefd     Smo!verliefd     
  onder de zon   onder de zon 

Vakantieliefdes ontstaan vaak in 
een wereld buiten de dagelijkse 
sleur - tussen strandstoelen, 
kampvuren en zwoele terrassen. 
Soms zijn ze zo vluchtig als de 
zomer zelf, soms duren ze een 
leven lang. Van een verlegen 
jeugdliefde in Noordwijk tot een 
Turkse ontmoeting die uitmondde 
in 42 jaar huwelijk. 
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ONTMOETING IN TURKS THEEHUIS
Ulli (67) en Willem Landman (69) werden verliefd in Turkije en zijn 
al 42 jaar samen. Willem: “Op 14 augustus 1983 kwam er, tijdens het 
ontbijt in een Turks theehuis, een zeer mooie dame binnenvallen. De 
mooiste ogen van de wereld keken mij aan. Ze vroeg of wij een goed 
hotel in de buurt wisten.” Ulli: “Ik was vanuit Zuid-Duitsland, waar 
ik woonde, gelift naar Istanbul. Een reisgids of plattegrond had ik 
niet bij me. Bij het theehuis zag ik twee westers uitziende jongens 
zitten, die wél een reisgids hadden. Willem raadde het hotel van hen 
aan. Twee dagen later troffen we elkaar opnieuw in het theehuis. 
Willem vroeg of ik een kop koffie met hem wilde drinken. Daarna 
ging het razendsnel: we werden stapelgek op elkaar. Maar het leek 
erop dat het bij een vakantieliefde zou blijven. Na een tranenrijk 
afscheid gingen we ieder onze weg. Toen Willem inmiddels weer 
thuis was en ik nog in Turkije, miste ik hem zo erg dat ik hem 
midden in de nacht vanuit een postkantoor heb opgebeld. Hij 
reageerde heel enthousiast. Ik ben meteen met de trein naar huis 
gegaan, gooide mijn vieze kleren in een hoek en reisde vanuit 
Zuid-Duitsland naar Amsterdam.” Willem: “Anderhalf jaar 
hadden we een langeafstandsrelatie. Daarna verhuisde Ulli naar Amsterdam. 
We delen nu al 42 jaar lief en leed. Een eeuwigdurende vakantieliefde. En ze heeft nog steeds de 
mooiste ogen van de wereld.” Ulli: “Op 14 augustus vieren we altijd onze ontmoeting. Toen we tien 
jaar getrouwd waren, zijn we teruggekeerd naar Istanbul. Het theehuis bestond nog.”

FEITEN EN 
CIJFERS
Onderzoek onder duizend 
Nederlanders geeft aan 
dat 57 procent weleens 
een vakantieliefde heeft 
gehad. Mannen vaker dan 
vrouwen (64 % tegenover 
50 %). Bij de meerderheid 
is de romance direct na de 
vakantie voorbij. Slechts 
7 procent is nog steeds 
samen met die persoon.
Bron: Novio Research in samenwerking 

met Zoover 

HANS BOUWMEESTER (81) UIT HUIZEN 
VERGEET ZIJN VAKANTIELIEFDE 
JANNEKE NOOIT
“Mijn vader werkte bij Shell en elke zomer waren er Shell-
kampen. Ik ging altijd mee en genoot in hotel De Lichtboei 
in Noordwijk volop van dat bijzondere gebeuren. In 1956, ik 
was twaalf, werd ik tot over mijn oren verliefd op een prachtig 
blond meisje van tien: Janneke Boon. We gingen samen naar 
de bonte avond en stonden naast elkaar op de kampfoto. Ik 
legde voorzichtig mijn arm om haar schouder en voelde me 
heel prettig. Toen de bus ons naar huis bracht, ik naar Emmen 

en zij naar Groningen, was ik verdrietig. De liefde was 
niet over. Haar ouders begrepen ons en kort daarna 
kwam ze met haar vader - in zijn Shell-tankauto - naar 
Emmen. Later logeerde ik bij haar. Met haar geitje 
wandelden we door de stad. Het was heerlijk spannend. 
In 1960 ontdekte ik dat ze naar Zwolle was verhuisd 
en begon onze briefwisseling. Ook daar logeerde ik en 
we zwommen samen in de IJssel. In 1964 feliciteerde ze 
me met mijn twintigste verjaardag en vroeg of ik nog 
met haar wilde schrijven. Ik durfde niet te zeggen dat 
ik verliefd was op iemand anders. In haar laatste brief  
nodigde ze me uit voor de bruiloft van haar zus. Ik 
voelde me verschrikkelijk, moest huilen, maar vertelde 
eerlijk hoe het zat. Janneke bleef altijd in mijn hart, tot 
op de dag van vandaag. Ik heb nog geprobeerd haar 
terug te vinden, maar dat is nooit gelukt.”

47 GELUKKIGE 
JAREN SAMEN
Stanny Fransen-Booms (74) 
uit Goirle trouwde met haar 
vakantieliefde Harry, die ze in 1972 
ontmoette. “Met mijn zus Wally en 
haar vriendin ging ik op mijn 21ste 
naar Pineda de Mar. De meisjes 
sliepen in een meisjeshotel, de 
jongens apart, maar we aten wel 
samen. Ik was 21. Bij het ontbijt 

wees ik voor de grap op twee jongens uit Utrecht: Harry en Jos. Op 
het strand stapte ik op Jos af. Zijn vriend Harry lag ziek op bed, 
hij was vreselijk verbrand door de zon. Ik vond het zo zielig dat ik 
hem opzocht en sinaasappeltjes bracht. Helaas had hij al verkering 
in Nederland. Mijn zus werd verliefd op Jos en we trokken die 
vakantie met z’n vieren op. Ik hielp zelfs een tas voor Harry’s 
vriendin uitzoeken - je pikt immers niet het vriendje van een ander. 
Terug in Nederland reden mijn zus en ik naar Jos in Bilthoven. 
Mijn zus en Jos begonnen meteen te zoenen. Ik ging naar het 
toilet en toen kwam Harry ineens tevoorschijn. Hij had zich als 
verrassing in de kelder verstopt. Zijn verkering had hij uitgemaakt, 
omdat hij mij toch wel erg leuk vond. In 1974 trouwden mijn zus 
en ik met onze vakantieliefdes. Zij is nu 51 jaar getrouwd; Harry en 
ik hadden 47 gelukkige jaren samen, tot hij overleed.”
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ACTUEEL
VONK SLOEG GELIJK OVER
Ed Kuijper (74) ontmoette Marjo Schmidt (59) vijftien jaar 
geleden tijdens een vakantie in Noord-Frankrijk. “Het was 
liefde op het eerste gezicht. Ik was met een vriend in Fontaines-
Saint-Clair, waar je kon beeldhouwen, koken en andere creatieve 
dingen doen, maar wij kwamen vooral om te wielrennen. Toen 
we werden voorgesteld aan vrouwen die er aan het kleien waren, 
viel zij me meteen op. Tijdens het eten schoof ze bij me aan. 
De vonk sloeg over. We deelden onze liefde voor fietsen, concerten, uitgaan en 
Spanje. Ook met haar negenjarige zoontje kon ik goed opschieten. Tot mijn verbazing woonde ze net als ik in 
Hilversum. Thuis volgden de afspraken elkaar snel op. Nu hebben we al vijftien jaar een latrelatie. Ook als ze 
in China had gewoond, had ik haar opgezocht. Ik was - en ben - stapelgek op haar.”

DIERBAAR
Elly Correlje-Hereijgers (75) uit Ambt 
Delden heeft mooie herinneringen aan 
haar prilste vakantieliefde (foto boven). 
“In 1962 of 1963 ging ik met de jeugdclub 
uit Delft een week op vakantie naar 
Nunspeet. Henk Jansen, die ik wel leuk 
vond, kon helaas niet meedoen met de 
sportmiddag, omdat hij een knieblessure 
had. Zelf had ik wat last van mijn enkel. Ik 
deed alsof dat nog iets erger was, zodat ik 
bij hem in de buurt kon blijven. Hoe oud 
was ik en wat wist ik toen van de liefde? 
Toch is deze herinnering mij dierbaar.”

Am!e, am!e
Rondé-frontvrouw Rikki Borgelt vertelde in seizoen 2024 van ‘Beste zangers’ 
dat ze haar grote liefde in Italië heeft ontmoet. De Amsterdamse zangeres 
liep haar knappe Italiaan Claudio tegen het lijf tijdens een vakantie in Puglia. 
“De bliksem sloeg echt heel hard in”, aldus Rikki. Volgens haar is het échte 
liefde en inmiddels spreekt ze een aardig woordje Italiaans!  
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W!dt het echte liefde?
Denise Janmaat (65) is datingcoach en heeft 27 jaar 
ervaring in het begeleiden van singles bij hun zoektocht naar een partner. Kenmerkend voor een vakantieliefde is dat je elkaar ontmoet in een bijzondere context: een romantische omgeving met terrasjes, zonsondergangen en strand. Er heerst vaak een nu-of-nooit-sfeer: “Ik ben hier maar een week, dus ik ga ervoor.” In Nederland 
zou je misschien minder snel zulke stappen zetten. 
Een vakantieliefde begint meestal luchtig, met fysieke 
aantrekkingskracht, gedeelde avonturen en gezelligheid. Dat maakt je losser en spontaner; diepe gesprekken 
komen later pas. Of het echte liefde kan worden, 
blijkt na de vakantie, wanneer je elkaar niet meer 
dagelijks ziet en verder van elkaar woont. Jongeren 
laten het vaak snel los. Bij hen spelen hormonen, sfeer en avontuur een grotere rol. Ouderen zijn doorgaans 
terughoudender: zij kijken eerder naar normen en 
waarden, praktische beperkingen en levenservaring. 
De kans dat een vakantieliefde standhoudt, hangt af 
van wat er eenmaal thuis gebeurt. Neem afstand en 
kijk of de gevoelens blijven. Bespreek hoe jullie sociale leven eruitziet, wat je toekomstplannen zijn en kijk of 
jullie waarden op elkaar aansluiten. Woont de ander 
ver weg? Ben je bereid te reizen, tijd vrij te maken, 
misschien een deel van je sociale leven op te geven? 
Zulke keuzes bepalen of de ontmoeting bij een mooie 
herinnering blijft of uitgroeit tot blijvende liefde.


