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VEILINGMEESTERS

euk hoor, een paar mooie laarzen 

scoren via Ebay, een gouden slaven-

armband op Catawiki of een vier-

daagse stedentrip naar Rome win-

nen via Vakantieveiling. Maar echte 

klasse heeft het natuurlijk niet om verbeten achter 

je toetsenbord te zitten mopperen op Daisy76 die 

je steeds op het nippertje overbiedt. En om, áls je 

dan eindelijk gewonnen hebt, eerst een uitge-

printe Vakantieveilingbon bij de hotelreceptie te 

moeten neerleggen voordat je mag inchecken. 

Bieden op internet mist die bijzondere atmosfeer 

van echte veilinghuizen. Daar waar de spanning 

voelbaar is. Waar bezoekers koortsachtig op zoek 

zijn naar dat unieke, antieke stuk of dat schilderij 

waar ze al weken van wakker liggen. Waar de  

veilingmeester zijn blik als één brok dynamiek 

door de zaal laat glijden en ten slotte voor een 

paar duizend euro een Chinese vaas afslaat.  

Je hoeft geen tonnen op je bankrekening te 

hebben om mee te kunnen doen, zeker bij de vei-

linghuizen in het lagere segment. Zij bieden ook 

objecten tussen de vijftig en vijfhonderd euro aan. 

Met een beetje geluk blijft het bod hangen op een 

voor jou betaalbaar bedrag en ga je naar huis met 

een mooi sieraad, een antieke kast of leuk servies. 
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